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Dorst naar God
door Arie van der Stoep

O God, mijn God, U zoek ik, mijn ziel dorst naar U! - Woorden van David. Woorden vol

eenzaamheid, strijd, verdriet. (1)

Hij verkeerde in de woestijn. Waarschijnlijk was dat tijdens zijn vlucht voor zijn zoon Absalom. Die had

een staatsgreep tegen hem gepleegd. En juist dat maakte dat hij zich zo verlaten voelde. Degene die

hem lief was (2), was zijn vijand geworden. Wat een pijn! Hij vroeg zich af: ‘Waar is God nu?’ - de God

die hij liefhad, voor wie hij leefde, die alles voor hem betekende. (3) Had Die hem ook verlaten?

Boven alles

Denk ik ook dat God mij verlaten heeft, als ik verkeer in zo’n geestelijke woestijn? Wat betekent Hij

voor mij? Is Hij degene, naar wie ik verlang met heel mijn wezen? Is Hij voor mij de reden van mijn

bestaan (4), de vervulling van mijn hoop en verwachting? Degene op wie ik mij richt, omdat zonder

Hem mijn leven doelloos en leeg zou zijn?

Voor David lag dat zo. Hij zei: Uw goedertierenheid - uw daden van liefde, geduld en vergeving - is mij

meer waard dan het leven zelf. (5) - Zonder uw aanwezigheid en optreden in mijn leven heeft mijn leven

geen betekenis.’

Want er was één ding waarnaar zijn verlangen voortdurend uitging en dat hem boven alles ging. Hij

zei: Eén ding heb ik van de HEER gevraagd, dit zoek ik: te verblijven in het huis van de HEER al de dagen

van mijn leven. (6) ‘Dit zoek ik: dagelijks bij Hem te verkeren, in zijn tegenwoordigheid te zijn, omgang

met Hem te hebben.’ Dat maakte zijn leven vol. Dat liet hem iets van de volmaaktheid ervaren.

Voor ons bestemd

David kon niet meer zonder God. God was zijn leven en zijn toekomst - de vervulling van zijn leven. (7)

En als hij maar even Gods aanwezigheid miste, dan voelde hij zich als in een land zonder water, dor,

verlaten en levenloos.

De vervulling van zijn leven lag niet in de overwinningen die hij behaalde, niet in de macht en het

aanzien dat hij verwierf, zelfs niet in de vrouwen en kinderen die hij had, maar in de persoon van

Godzelf, in de omgang met Hem, in het verkeren in zijn tegenwoordigheid. En wie dit kent, die komt

dichtbij dat wat God voor ons heeft bestemd in de eeuwigheid, op de nieuwe aarde. Daar zal Hij de

volkomen vervulling zijn van heel je wezen en je bestaan. (8)

Uit de Bijbel:

(1) Psalm 63:2.

O God, U bent mijn God, U zoek ik,

mijn ziel dorst naar U,

mijn vlees smacht naar U,

in een dor en dorstig land, zonder water.

(2) 2 Samuël 18:33b.



Mijn zoon Absalom, mijn zoon, mijn zoon Absalom! Och, was ik maar in uw plaats gestorven, ...

(3) Psalm 63:9a.

Mijn ziel is aan U verkleefd!

(4) Hebreeën 2:10a + 11a.

... het paste Hem (= God - AvdS), om wie en door wie alle dingen bestaan (ook ik dus - AvdS), dat Hij, om

vele zonen tot heerlijkheid te brengen, de Leidsman van hun behoudenis (= Jezus - AvdS) door lijden

heen zou volmaken.

(5) Psalm 63:4a.

Uw goedertierenheid (= uw daden van liefde, geduld en vergeving - AvdS) is beter dan het leven (= is

mij meer waard dan het leven zelf - AvdS).

(6) Psalm 27:4.

Eén ding heb ik van de HEER gevraagd, dit zoek ik: te verblijven in het huis van de HEER al de dagen van

mijn leven, ...

(7) Psalm 16:5.

O HEER, mijn erfdeel en mijn beker (= mijn toekomst en mijn leven - AvdS), ...

(8) 1 Korintiërs 15:28.

... opdat God zal zijn alles in allen.
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